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17-25 Şubat'ta denizcilik sektörünün kalbi Tuzla'da atacak! 
Boat Show Eurasia, bu sene hem karada hem denizde gerçekleştiriliyor. 


Via Fuarcılık, yılda iki kez düzenlediği fuarların başarısını 
“Kara Fuarı” ile taçlandırıyor. 
En düşük bütçeliden en üstün özellikli tasarımlara, sektörün aranan 
markalarından seçkin üreticilere kadar 200'den fazla firma ve 500'den 
fazla markanın şov yapacağı Boat Show Eurasia için rehber niteliğinde bir 
“Fuar Özel Eki” hazırladık. 
Fuarda sergilenecek tüm tekneleri inceleyip Türkiye prömiyeri yapılacak 
30'ini bir araya getirdik. Ayrıca tekne ekipman ve malzeme firmalarının 
fuara özel fırsatlarıyla ilk kez sergileyecekleri ürünlerini de derleyip, Via 
Fuarcılık Fuarlar Direktörü Dilek Karaduman'a fuar hakkında 
merak edilen her şeyi sorduk. 
Boat Show Eurasia için hazırladığımız “fuar özel” ekimizde fuara dair 
aradığınız her şeyi bulacaksınız. 
Herkese iyi fuarlar... 
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17-25 Şubat'ta Tuzla Viaport Marina, 
dünyaca ünlü markaları ve 'Türkiye'nin önde 
gelen üreticilerini ağırlayacak. Boat Show 
Eurasia'da tekneler hem denizde hem de karada 
sergilenecek. Detayları Via Fuarcılık Direktörü 
Dilek Karaduman'dan dinledik. 


cak ayında gerçekleşen 

Boot Düsseldorftan 

sonra 2018 model pek 

çok teknenin ilk kez 

sergileneceği, en yeni 

tekne ekipmanları ve 
aksesuarlarının yer alacağı, aynı zamanda 
düzenlenen etkinliklerle de taçlanacak 
Boat Show Eurasia ilklerle geliyor. “25 
metre üstü tekneleri ve katamaranları 
Türkiye'de ilk defa şubat ayında bir fuarda 
sergileyeceğiz. Dünyada, karada ve denizde 
düzenlenen üç önemli organizasyondan 
biriyiz” diyen Via Fuarcılık Fuarlar 
Direktörü Dilek Karaduman ile fuar 
hakkında merak edilenleri konuştuk. 
Boat Show Eurasia Kara Fuarı'nda bu 
yıl bir ilk gerçekleşecek ve fuar hem 


iz 


? 


karada hem denizde olacak. Bu fikir 
nasıl gelişti? 

Via Fuarcılık olarak Uluslararası Boat 
Show Eurasia, Yacht Show Eurasia 

ve Europort Denizcilik Fuarı olmak 
üzere denizcilik sektöründe yılda üç 

fuar düzenliyoruz. Tüm fuarlarımızda, 
sektörde yer alan firmalarla birlikte 
çalışarak fuarı organize ediyoruz. Her 
fuar sonrası, katılımcılarımız ve sivil 
toplum kuruluşları ile değerlendirme 
yaparak bir sonraki fuara yine birlikte 
hazırlanıyoruz. Boat Show Eurasia Tuzla 
Kara Fuarı da, tamamen sektörün isteği 
ve ihtiyacı doğrultusunda projelendirildi. 
Yat sektörü için yerli, yabancı müşterilere 
yeni modellerini tanıtmak, lansman 
teknelerini görücüye çıkarmak ve yılın geri 
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kalanında önünü görebilmek açısından 
Şubat fuarı önemlidir. Bu anlamda 25 
metre üstü tekneleri sergileyememek 
sektör için önemli bir sıkıntıydı. Biz, 

bu ihtiyacı dikkate alarak hiç kimsenin 
yapmayacağı büyük bir yatırım yaptık. 
25 metre üstü tekneleri ve katamaranları 
Türkiye'de ilk defa Şubat ayında bir 
fuarda sergileyeceğiz. Dünyada, karada 
ve denizde düzenlenen üç önemli 
organizasyondan biriyiz. 

Peki, fuar için hazırlıklarınız neler? 
Uluslararası Boat Show Eurasia, 
Türkiye'de Boat Show Fuarı'na özel 
olarak üretilen ve “Mega Yapı” olarak 
adlandırılan dev bir yapıyı Viaport 
Marina'ya kuruyor. Hall 1 yani Motoryat 
Holü tamamen çelik konstrüksiyondan 


www.yachtturkiye.com 


ve yerli bir firma tarafından Boat Show 
için üretildi. Hall 2, Hall 3 ve Hall 4 ise 
Almanya'da özel siparişle bu fuar için 
üretildi. Tüm katılımcıların aynı salonda 
birbirine paralel şekilde daha görünür ve 
ulaşılır şekilde konumlanmasına olanak 
sağlayan bu “Mega Yapı”, fuara daha 

fazla sinerji katacak. Ziyaretçilerin tüm 
katılımcıları tek bir salonda rahatlıkla 
ziyaret etmesine olanak sağlarken, 
sergilenecek teknelerin de sıkıştırılmadan 
daha rahat yerleşmesine imkân verecek. 
Ölçüleriyle, Türkiye'deki en geniş 
konstrüksiyon sistemi olan yapı, ısıtma- 
soğutma sistemi altyapısı ile her türlü hava 
koşuluna da hazırlıklı olarak tüm katılımcı 
ve ziyaretçileri ağırlayacak. Ayrıca, denizde 
sergilenecek tekneler için de Viaport 
Marina'nın gelişmiş marina teknolojileri 
kullanılacak. 


SIKIŞMADAN, BİR ARADA 


Fuar'daki yerleşim planının kurgusu 
nasıl? 

Toplamda 50 bin metrekarelik alanda 
gerçekleştireceğimiz Boat Show Eurasia 
fuarının planını yine katılımcımız 

ile birlikte kurguladık.1. Hall içinde 
motoryatlarımızı, 2. Hall içinde yelkenli 
ve katamaranlarımızı, 3. Hall içinde 
ekipman ve aksesuar firmalarımızı ve 
marinalarımızı, 4. Hall içinde de yine 
motoryat, bot, küçük tekne, motor 
ürünlerimizi sergileyeceğiz. 1. Hall 

den birinci, 4. Hall'den ikinci girişimizi 
veriyoruz. 1. Hall ve 4. Hall için 
birbirine ve denize bağlanan körükleri 
katılımcımızın ve ziyaretçimizin konforunu 
düşünerek tasarladık. 

Fuarı hem katılımcılar hem de 
ziyaretçiler açısından cazip kılan 
faktörler neler? 

Teknelerin kara yoluyla fuara getirilmesi 
firmalara hem yüksek maliyet getiriyor 
hem de taşınma riskleri fazla oluyor. 
Denizde ve karada aynı anda düzenlenen 
Boat Show Eurasia Tuzla'da, ister karada 
ister denizde sergilenecek olsun tekneler 
deniz yoluyla fuar alanına minimum 
maliyetle ve karayolu riskleri taşımadan 
ulaşabilecek. 25 metre altı teknelerde 
kapalı alanda daha geniş müşteri kitlesine 
ulaşırken, 25 metre üstü tekneler özel 
müşterilerini deniz üzerinde özel olarak 
ağırlayabilecek. Boat Show Eurasia 


Tuzla'nın bir üçüncü avantajı da Yalova 
gibi denizciliğin üretim merkezinin 

içinde yer alması diyebiliriz. İzmir ve 
Ankara gibi şehirlere yakın konumu, bu 
sebeple ulaşımın rahat sağlanması gibi 
stratejik açıdan önemli başka özellikleri 

de bulunuyor. Kapalı alanda tekneleri 
sıkıştırmadan sergileme imkânı olacağı için 
misafirler, tek bir salonda geniş bir alanda 
istediği tekneye kolaylıkla ulaşıp, ferah 
ferah inceleyebilecek. Yine, ziyaretçilerimiz 
için denizde sergilenen tekneler için 
deneme seyri olanağı da olacak. Marina 
içinde yeme içme alanlarının çeşitliliği, 
AVM konforu, tema park aktiviteleri 
ziyaretçinin hem fuardan hem de 
marinadan keyif almasını sağlayacaktır 
diye düşünüyorum. 


ZİYARETÇİLERİ PEK ÇOK 
ETKİNLİK BEKLİYOR 


Başta denizcilik sektörü olmak üzere 
çeşitli sektörlerin de gelişimine katkıda 
bulunacak fuar için sizin beklentileriniz 
neler? 

Boat Show Eurasia Kara Fuarı, sektörün 
beklentileri dikkate alınarak, sektörün 
büyümesine katkıda bulunacak 
etkinliklerle donanmış bir fuar olacak. 


RAKAMLARLA BOAT SHOW EURASIA 
Fuar Alanı: Viaport Marina, Tuzla 

Tarih: 17 — 25 Şubat 2018 

Katılımcı Firma Adedi: 200 -- 
Sergilenen Tekne Adedi: 200 * 
Sergilenecek Marka Adedi: 500 * 
Ziyaret Saatleri: 11:00 — 20:00 
Beklenen Ziyaretçi: 75.000 -- 
Sergilenecek Ürünler: Motoryat, yelkenli, 
katamaran, lobster, trawler, sürat teknesi, 
deniz ekipmanları, deniz motosikleti, 
motorlar, bot, tekne elektroniği, sektör 
dergileri, tekstil ürünleri. 


Viaport Marina'ya Boat Show Eurasia için 
özel olarak üretilen ve "Mega Yapı" olarak 
adlandırılan dev bir yapı kuruluyor. 


Bugüne kadar, sektörü dinlemenin çok 
yararını gördük. Kara fuarı için de yine 
hem pazarlama planlarımızı hem tanıtım 
ve basın planlarımızı katılımcılarımız ile 
birlikte yapmayı tercih ediyoruz. Çünkü 
fuarın en büyük pazarlama ve tanıtımını 
katılımcının yaptığına inanıyoruz. Fuara 
80 bin civarında yerli, 10 bin civarında 
yabancı ziyaretçi bekliyoruz. 

Fuarda ne gibi etkinlikler 
düzenlenecek? 

Hem denizde hem de karada 

katılımcıyı bekleyen bol bol etkinlik 
var. Amatör yelken eğitimleri, amatör 
denizcilik eğitimleri, çocuklar için 
sürekli aktivite olacak Kids Club, bir 
dergi grubu ile gerçekleştireceğimiz 
CEO'nun seyir defteri semineri, Meriç 
Köyatası ile sohbet olacak ve Köyatası 
özel menüsünü kendisi pişirerek 
misafirlerimize tattıracak. 


www.yachtturkiye.com 


KILAVUZ FUAR ÖZEL 


| BU TEKNELERİ | 
İLK DEFA GÖRECEKSİNİZ 


T ÜR YE 
PRÖMİYERİ 


Uzun yıllardır 25 metre üstü teknelerin 
katılamadığı kara fuarını, Tuzla Viaport 
Marina'ya taşıyan Boat Show Kurasia, 
katılımcılara teknelerini hem denizde hem 
de karada sergileme imkânı sunuyor. 25 bini 
kapalı, 25 bini deniz üstünde olmak üzere 
toplam 50 bin m? alanda düzenlenecek 
fuarda, 2018 model en yeni tekneler lanse 
edilecek. 200'den fazla firma ve sayıları 
500'ü geçen dünyaca ünlü markaların 
katılımıyla gerçekleşecek fuarda Türkiye'de 
ilk kez sergilenecek 35 tekneyi sizin için bir 
araya getirdik... 


tekne 


NUMARINE 32XP 
FİYAT BELİRTİLMEDİ 


Türk üretici Numarine'in, 25 metre ile 40 
metre arasında üç modelden oluşan Explorer 
serisinin Boat Show Eurasia'da dünya 
prömiyerini yapacak 32,50 metrelik ilk teknesi 
Numarine 32XP, tersanenin ilk çelik gövdeli 
yatı. Dört güverteli tekne, dev hacmiyle 50 
metrelik megayat konforunda. Markanın 

planing modellerinin de tasarımcısı olan Can 


Yalman imzası taşıyan altı kamaralı 32XP'de beş 
mürettebat için ayrıca üç kamara bulunuyor. 220 
ton ağırlığındaki yat, iki adet 715 beygirlik CAT 
C18 motorla donatılmış ve uzun seyirler için her 
türlü konfora sahip. Seyir hızı 12, en yüksek hızı 

14 knot olan explorer, 9 knot'lık ekonomik hız ile 

3 bin deniz mili yol katedebiliyor. 
unnı.karina.com.tr 
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motoryat koleksiyonunda yer alan iddialı bir süperyat. 
FİYAT BELİRTİLMEDİ Sahibine ve konuklarına ferah iç mekânlar sunan tekne, 14 
misafir ağırlayabiliyor. En yeni teknoloji navigasyon ve ses 
Birleşik Arap Emirlikleri kökenli üretici Gulf Craft'ın kalite, sistemiyle donatılan Majesty 110, oldukça sade çizgilere 
tasarım ve teknolojide ulaştığı üst seviyeyi ortaya koyan ve yalın bir profile sahip. Iki adet 1200 beygirlik MAN 
33,40 metrelik yeni modeli Majesty 110, üç güverteli motorlarla sunulan tekne, 10 knot hızda sadece 75 litre 
yapısı ve altı kamaralı yerleşimiyle tersanenin flybridge yakıt tüketiyor. 
www.bcmarin.com 
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MONTE CARLO YACHTS 80 HE 


Benetau Grup'a ait Monte Carlo Yachts'ın Türkiye'de ilk defa 
Boat Show Eurasia'da gösterilecek teknesi MCY 80, 24,62 metrelik 
boyuyla kendi serisinde üçüncü büyük model olarak karşımıza çıkıyor. 
Benzersiz bir sürüş deneyimi sunan tekne, geniş ön güvertesi ve ikonik 
fiybridge'i ile de göz dolduruyor. Tasarımı Nuvolari Lenard imzalı 
teknede, serinin diğer modellerinde olduğu gibi iç ve dış mekânlarda 
ferahlık duygusu hâkim. 6,15 metre enindeki dört kamaralı MCY 
80'de iki motor seçeneği sunuluyor: İki adet 1550 beygir MAN V12 
ya da iki adet 1650 beygir MAN V12. 6 bin litrelik yakıt tankına 
sahip teknenin seyir hızı 24 knot iken maksimum hızı 31 knot'a kadar 
çıkabiliyor. 
wwnw.tezmarin.com 


www.yachtturkiye.com 


ABSOLUTE NAVETTA 73 


0 EURO 


İtalyan Absolute'un 22,38 metrelik yeni amiral gemisi ve dünyada ilk kez bir 
kara fuarında sergilenecek modeli Navetta 73, Cannes Yachting Festival'de 


2017 World Yacht Trophies töreninde en yaratıcı tekne ödülünü almıştı. 
Sadece tasarım özellikleri değil, kullanıcılarına keyifli ve güvenli zamanlar 
deden, çevreye saygılı bir tekne olması dolayısıyla da sınıfındaki teknelerden 


va 

ayrılan Navetta 73'ün iç mekânlarındaki dolap sayısının çokluğu dikkat çekici. 

Dolaplara ilave olarak neredeyse bir kamara büyüklüğünde kapalı bir kiler de 

mevcut. Teknedeki uzun seyahatler için düşünülmüş bu çok sayıdaki malzeme 


ve erzak depolama alanları, trawler konseptinin bir göstergesi. Maksimum 
konfor özellikleri taşıyan dört kamaralı Navetta 73'ün iki adet 1000 beygir 


Volvo Penta D13-IPS1350 motorlarla seyir hızı 22 knot, yakıt kapasitesi ise 4 


bin litre. o wwmw.denizyachting.com 


NUMARINE 267P 


RTİLMED 


FİYAT BELİR 


Kurduğu temsilcilik ağıyla dünyanın dört bir 
yanına tekne ihraç eden Türk üretici Numarine, 
25,68 metrelik teknesi Numarine 26XP'nin 
Ocak ayı sonunda suya inen ilk gövdesiyle Boat 
Show Eurasia'da dünya prömiyeri yapacak. 
Tasarımı Can Yalman'a ait süperyat, 6,60 metre 
genişliğinde. 26 XP, dört kamarasında toplam 
sekiz kişilik konaklama kapasitesine sahip. Ayrıca 
teknede iki mürettebat kamarası da bulunuyor. 
26 XP'nin açık yaşam alanları ise olabilecek en 
verimli biçimde kullanılmış haliyle göze çarpıyor. 
Standart olarak ikiz R&-560 beygir MAN motorların 
kullanıldığı, opsiyonel olarak ise ikiz V8-1200 beygir 
MAN motorların sunulduğu teknenin seyir hızı 9 
knot, ulaştığı en yüksek hız ise 11,5 knot olarak 
belirtiliyor. 
www.karina.com.tr 


SIRENA 64 


1.570.000 EURO 


Sirena Marine'in motoryat sektörüne 
giriş yaptığı iki modelden biri olan 
ve dünya prömiyerini de 2017 Boot 
Düsseldorf'ta gerçekleştiren Sirena 64, 
German Frers tarafından tasarlandı. İç 
dizaynda ise Spadolini Design Studio 
imzası bulunuyor. Serinin 20,74 metrelik 
ilk modeli olan tekne, ekonomik yakıt 
tüketimiyle ön plana çıkıyor. Sahip olduğu 
stabilizörler sayesinde seyir halinde 
veya demirliyken de konforlu bir yaşam 
alanı sunan üç kamaralı Sirena 64, 
standardındaki 850'şer beygir gücündeki 
iki adet CAT motorlarla hızını 27 knot'a 
kadar ulaştırabiliyor. 
www.sirenayachts.com 


Sirena'nın ilk kez ocak ayında Boot Düsseldorf'ta lanse ettiği 18,68 metrelik teknesi 
Sirena 56, kardeş model olan Sirena 64'ün izini sürüyor. Özel üretim teknolojisi 
sayesinde olağanüstü dayanıklı bir yapıya sahip teknenin dış tasarımı German Frers'e, iç 
tasarımı da Tomasso Spodilini'ye ait. Sirena Marine'in yarı deplasman trawler serisinde 
yer alan modellerden ikincisi olan tekne, standart 650 beygir gücündeki CAT motorlar 
ile hızını 29,4 knot'a kadar çıkarabiliyor. Tekne, ekonomik seyirde ilerlediğinde ise 850 
deniz mil yol katedebiliyor. İki farklı yerleşim seçeneğiyle sunulan Sirena 56 da daha 
güçlü motor konfigürasyonu da mevcut. Bunlar 2x850-1000 bg CAT CI29 yada 


2x1000 CAR C12.9 olabiliyor. www.sirenamarine.com.tr 


www.yachtturkiye.com 


ICE CA 


T61 


EURO* 


Kişiye özel fast cruiser tarzı ya da IRC sınıfında yarışabilen yüksek performanslı 
yelkenliler üreten İce Yachts'ın katamaran modeli 18,60 metrelik Ice CAT61, 
son derece hızlı ve de denizci bir tekne. Dünya prömiyerini Boat Show Eurasia'da 
yapacak tekne, I metrelik su kesimi sayesinde sığ koylara bile rahatlıkla girebiliyor. 
Hafif ve sağlam yapılı gövdesiyle zayıf ve güçlü her türlü havada en iyi performansı 
gösteren İce CAT61, iki adet 110 beygir motorlarıyla 13,5 knot hıza ulaşabiliyor. Ana 
yelken alanı 118 m? olan teknenin yakıt kapasitesi ise 780 litre. 
www.atolyekazaz.com “Başlangıç fiyatı 


SENSE 57 


408.900 EURO 


Beneteau'nun Sense serisinin “cesur konseptli okyanus 
teknesi” olarak nitelenen modeli yeni Sense 57, uzun 
seyirler ya da keyifli günlük gezintiler için denizde yaşamı 
kolaylaştıracak her türlü detaya sahip. 17,78 metrelik 
yelkenli, kolay kullanımı ile de sınıfındaki diğer modellerden 
ayırt ediliyor. Dış mekânlarda Berret Racoupeau Design 
imzası bulunan teknenin iç mekân tasarımları ise Nauta 
Design'a ait. Üç ya da dört kamaralı opsiyonları bulunan 
Sense 57'de iç alanlarda kullanılan açık renk mobilyaya 
alternatif olarak armut ağacı mobilya kişisel zevkinize 
bağlı olarak yeniden şekillendirilebiliyor. 72 metrekare ana 
yelken alanına sahip teknede maksimum 80 beygir motor 
kullanılabiliyor. Yakıt kapasitesi 415 litre, temiz su kapasitesi 
ise 640 litre. 
www.tezmarin.com 


Dufour'un elegan çizgileriyle kendini belli eden modeli 56 Exclusive lüks, 
konfor ve performansın mükemmel birleşimi sloganıyla lanse ediliyor. 
Donanımı çok farklı yelken alanlarının kullanımına izin veren tekne, 
demir locası içeren bowsprit ile farklı yelken alanları kullanıp, yüksek 
yelken performanslarına ulaşabiliyor. Standart olarak üç kamara üç 
banyo olarak sunulan teknede ana kamarada WC ve banyo ayrı ayrı 
konumlandırılmış. Ayrıca tam donanımlı kaptan kamarası teknenin 
burnunda yer alıyor. 110 beygir standart makine ile donatılan D56 
Exclusive de opsiyon olarak 150 beygir seçeneği mevcut. Tam boyu 
17,15 metre, genişliği 5,04 metre olan 72 metrekare ana yelken alanına 
sahip teknenin ağırlığı ise 17 bin 625 kilogram. 
www.turmarin.com.tr 
*Başlangıç fiyatı 


İngiliz lüks tekne üreticisi Fairline Yachts'ın 
geçen yıl Boot Düsseldorf'ta dünya 
prömiyerini yaptığı Sguadron 53, tasarımda 
Alberto Mancini imzasını taşıyor. Fiybrige'li 
teknenin dış tasarımı ise Fairline'ın gelecek 
modellerinden ipuçları taşıyor.16,92 
metre boyundaki, üç veya dört kamara 
seçeneğiyle sunulan teknede 675 beygir 
Volvo DI1 ya da 725 beygir Volvo D11 
motorlar tercih edilebiliyor. Maksimum 34 
knot hıza çıkabilen Sguadron 53'ün yakıt 
kapasitesi ise 2 bin 412 litre. www.karina.com.tr 


KILAVUZ FUAR ÖZEL 


İngiliz Sunseeker'in 2016 yılında dünya lansmanı 
yapıldığından bu yana en kısa sürede en çok sipariş alan 
modeli olmayı başarmış Manhattan 52, Türkiye'de ilk kez 

Tuzla'da deniz severlerle buluşacak. Bundan önceki ilgi 
364.900 EURO çeken 53 modeli yerine geliştirilen model, kullanışlı yaşam 
alanlarıyla ön plana çıkıyor. Tekne, baş bodoslamadan 
kıça kadar 56 feet (16 m) uzunluğunda, genişliği ise 16 
feet'in (4,87 m) biraz altında. Yalnızca boyutlarıyla değil, 
büyük teknelere özgü özellikleriyle de dikkat çeken tekne; 
süperyat stili mini beach club, geniş koltuklar ve bolca 
doğal ışık alan iç mekânlarıyla uzun seyirler için de konforlu 
alanlar sunuyor. Manhattan 52, aşağıda vasatta tüm ene 
oturan master kamara, başta VİP kamara ve sancak tarafta 
bulunan iki yataklı misafir kamaraya sahip. Tekne, çift 725 
PS Volvo Penta motorlarla maksimum 33 knot hıza kadar 
çıkarken, tercihe bağlı olarak çift 725 PS Volvo Penta IPS 
950 motorlar da kullanılabiliyor. 
www.sunseekerturkey.com 
*İkiz Volvo Penta DI 1-725 motorlar ile 


Alman Bavaria Yachts'ın yeni C serisinin ilk üyesi 16,73 metrelik C57, 
devrim niteliğindeki güverte planıyla dikkatleri üzerine topluyor. 
Teknede çift dümenli tasarım mükemmel görüş açısı sağlarken, 

sınıfındaki en geniş yüzme platformu demir atılan koylarda gerçek 

bir keyif yaşatıyor. Üç, dört ya da beş kamaralı versiyonları bulunan 

Bavaria C57, geleneksel olarak ana kamaranın başta, diğer iki 

kamaranın arkada bulunduğu tasarımla inşa edildi. Dört kamara 

modelinde ise iki seçenek sunuluyor: Sancak tarafta, salon ve arka 

kamara arasında bulunan ranzalı bir kamara. Son teknoloji tasarım 

ve üretim tekniklerinin kullanıldığı teknenin kıç tarafında bir bot garajı 

da mevcut. 233 metrekare yelken alanına sahip C57'de standart 

olarak Yanmar 80 beygir motor kullanılıyor. 
WWw.gena-yachıt.com 


274.900 EURO* 


Bavaria'ya özgü yeni nesil akıllı tekne teknolojisi ile 
donatılan yeni C50, 15,99 metre boy ve 5,05 metrelik dikkat 
çeken bir genişliğe sahip. Üç, dört ya da beş kamaralı 
seçeneklerle sunulan teknede bot garajı, havuzlukta wet-bar 
ve barbekü gibi opsiyonlar da mevcut. Lüks tasarımı, geniş 
yüzme platformu, 76 metrekare ana yelken alanı ve 80 
beygirlik motorla yüksek seyir performansı sunan C57, tüm 
bu özellikleriyle mükemmel bir aile gezi teknesi. 
Www.gena-yaclıt.com 
*Başlangıç fiyatı 


265.300 EURO 


Yedinci jenerasyon Oceanis'lerin ilk modeli olan 
15,94 metrelik Oceanis 51.1, Berret-Racoupeau 
Yacht Design tarafından tasarlandı. Kamara sayısı 
3-4-5 olarak tercihe bağlı şekilde değişen tekne, 
Oceanis'lerin DNA'sını yansıtan sabit kemer, büyük 
yüzme platformu ve büyük yan camlarıyla göze 
çarpıyor. Bot taşımak için teleskopik matafora, 
havuzlukta ızgara ve kasaradaki güneşlenme alanı ise 
teknedeki diğer yeniliklerden. Oceanis 51.1'de motor 
olarak 80 beygir kuyruklu yeni nesil Common Rail 
Yanmar'a alternatif olarak, 110 beygir şaftlı Yanmar 
motor da kullanılabiliyor. Teknenin yakıt kapasitesi ise 
400 litre. www.tezmarin.com 
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FİYAT BELİRTİLMEDİ 


Sport Cruiser kategorisinde Beneteau Power tarafında geliştirilen 
son nesil Gran Turismo 50, zarif profili ile teknede geçirilecek 
zamana heyecan katıyor. Sportif sürüş keyfini doyasıya 
yaşayabileceğiniz 15,78 metrelik serinin en büyük modeli GT 
50'de ana güverte oldukça geniş. Ayrıca korunaklı salonda 
misafirlerinizi rahatlıkla ağırlayabilirsiniz. Suya inen yüzme 
platformu ile ortaya çıkan tender garajı bu yeni nesil modelde 
geliştirilen en son teknolojik yenilik. Büyük kullanım kolaylığı 
sağlayan Ship kontrol sistemi ise modelin diğer bir önemli özelliği. 
Motor olarak iki adet 435 beygir Volvo IPS600 dizel kullanılan 
GT50, 1300 litre yakıt kapasitesine sahip. 
www.tezmarin.com 


244.100 EURO* 


Fransız tersane Jeanneau'nun tasarımcı Philippe Briand ile işbirliğinin 
meyvesi 14,80 metrelik geniş çeneli gövde yapısına sahip Sun Odyssey 
490, kardeşi 440 ile birlikte Jeanneau Yachts serisinden ödünç alınan 
fikirler ve konfor ön planda tutularak tasarlandı. Modeli sınıfındaki diğer 
teknelerden ayıran en önemli özelliklerinden biri, yan güvertenin kokpit 
zemini ile birleştirilen eğimli yapısı sayesinde kasara üzerinden geçmek 
yerine basitçe yürümeyi yeterli kılması. Ayrıca kokpit zemininde bulunan 
geniş su giderleri, sert havalarda baş taraftan gelen suyun hızlı bir 
şekilde tahliyesini sağlıyor, bu da tekneyi oldukça kullanışlı kılıyor. Çift 
dümenli teknede tüm tellerin dışarı monte edilmiş olması ve alçaltılmış 
bumba bağlantısı, klasik anayelkenin kullanımını kolaylaştırıyor. Sun 
Odyssey 490'da kokpit oturma yerlerinin açılarak iki büyük güneşlenme 
alanına dönüşüyor olması kokpit hayatını bir kat daha kaliteli hale 
getiriyor. Standart olarak iki kamaralı olarak satışa sunulan tekne, 
bunun yanında üç ya da dört kamaralı seçenekleri ile de hayatı 
kolaylaştıracak avantajlar sunuyor. 57 beygir Yanmar motorla donatılan 
teknede, tercihe bağlı olarak 80 beygir motor da kullanılabiliyor. Fuarda 
Sun Odyssey 490 ile birlikte Family-Cruiser kategorisinde Avrupa'da 
Yılın Yatı Ödülü'nünü sahibi Sun Odyssey 440, 349, Jeanneau 54 ve 51 
de sergilenecek modellerden. 
www.topleisure.net “Başlangıç fiyatı 


282.625 EURO* 


Fransız Dufour Yachts'ın bu yıl piyasaya sürdüğü son 
amiral gemisi Dufour 63 Exclusive'in ardından Cannes 
Yachting Festival'de dünya prömiyerini yaptığı 15,20 
metrelik yeni modeli Dufour 520 Grand Large, serinin 
diğer bir modeli olan Dufour 500 Grand Large'tan 
esinlenilerek üretildi. Teknede en büyük yenilik, etkileyici 
bir keyif alanı olan kokpitteki barbekünün ve lavabo 
sisteminin oturma alanı altına gizlenmiş olması. Seyirde 
konfor ve güvenli navigasyona izin veren dümen arkası 
oturma grubu vardevela üzerine açılan yaslanma 
aparatları ile daha konforlu hale getirildi. Komple kapanan 
kıçtaki yüzme platformu ise çift basamaklı yapısı ile dikkat 
çekici. Seyirde üstün performansı ve demirde mükemmel 
konforu sunan üç kamaralı Dufour 520 Grand Large'ta 
motor tercihi olarak ise 75-110 beygir Obs sunuluyor. 
www.turmarin.com.tr 
*Başlangıç fiyatı 


375.000 EURO 
İtalyan Azimut'un 13,86 metrelik yeni modeli 
Atlantis 43, kolay kullanım ve üst düzey konfor 
özelliklerine sahip, şık ve aynı zamanda spor 
bir tekne: İki kamaralı Atlantis 43, günübirlik 
gezilerde ve hafta sonu seyirlerinde rahatlık 
sağlayacak geniş iç mekânlara ve depolama 
alanlarına sahip. 900 litre yakıt kapasitesi, 
400 litre temiz su kapasitesi bulunan tekne, iki 
adet 400 beygir Volvo motorlarla maksimum 
35 knot'a çıkabiliyor. Teknenin seyir hızı ise 30 
knot. 


uwww.karina.com.tr 
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KILAVUZ FUAR ÖZEL 


FİYAT BELİRTİLMEDİ 


Yüksek performanslı ve lüks sert tabanlı şişme botlar 
(RIB) tasarlayan Technohull'un en yenisi 13,20 metrelik 
Technohull Omega 45, kaliteli malzemesi ve dinamik 
tasarımıyla Technohull DNA'sını taşıyan tüm özellikleri 
içinde barındırıyor. 5 bin 200 kilogram ağırlığındaki botun 
yakıt kapasitesi 1000 litre, temiz su kapasitesi ise 120 litre. 
İçten ya da dıştan takma maksimum 4x400 beygir motorlar 
kullanılabilen teknenin yakıt kapasitesi ise 1.000 litre. 
wwwı.bodrummarinegroup.com 


263.800 EURO* 


Slovenyalı Greenline ailesinin 12,00 metrelik hibrit kullanım imkânı 
sunan teknesi Greenline 40 Hybrid, sınıfının en geniş teknelerinden. 
İki kamaralı tekne, çift taraflı küpeşteli yürüme yolu ve açılır kapanır 

kıç platformu ile özellikle çocuklu aileler için son derece kullanışlı. 

Greenline 40 Hybrid, 220 V elektrik üretebilen hibrit sistemi sayesinde 
24 saat tüm elektrikli ekipmanların (ev tipi 220 V ütü, saç kurutma 
makinası , ısıtıcı, kahve makinası, buzdolabı, fırın vb.) çalışmasına 
imkân sağlıyor. 25 deniz mili menzile kadar tek seferde elektrik motoru 
ile sessiz, dumansız, titreşimsiz, sıfır maliyet ile çevreye ve doğaya 
saygılı seyir olanağı sunuyor. Ayrıca çatı üzerine yerleştirilmiş güneş 
panelleri, teknenin kendi elektriğini üretebilmesini sağlaması açısından 
motoryatlar arasında Greenline'ı ayrı bir yere koyuyor. 
www.boranova.com.tr 


509.424 DOLAR 


İster açık deniz balıkçılığı, ister büyük tekneler için tender 
olarak kullanılsın Boston Whaler 380 Outrage, geniş burun 
kısmındaki ferah oturma alanları ile dikkat çekiyor. 11,58 
metrelik teknenin fark yaratan gövde tasarımı, maksimum 
verim ve güvenlik ile sarsıntısız bir sürüş keyfi sağlıyor. 
Opsiyonel Joystick Piloting sistemi ile manevralar çok daha 
kolay ve kesintisiz yapılırken, opsiyonel Whaler Watch 
teknolojisi, tekne sahibine sistem bilgilerini ve teknenin 
konumunu teknedeyken ya da tekneden uzaktayken uydu 
bağlantısı sayesinde görebilme imkânı sunuyor. Bu teknoloji 
7/24 güvenlik sağlıyor. Üç adet 300 beygir Mercury 
motorlarla donatılan tekne, 1684 litre yakıt kapasitesine 
sahip. Www.denizyacıting.com 


282.000 EURO 


Polonyalı Galeon'un üçüncü jenerasyon flybridge 
serisine katılan 11,37 metrelik Galeon 360 Fiy, her bir 
güvertesindeki alanların verimli bir şekilde kullanılması, 

performans ve kişiselleştirilebilen iç mekânlar gibi konularda 
son derece iddialı. 360 Fiy'da zekice planlanmış tekne 
yerleşimi, alt güvertedeki üç adet kamara ile oldukça geniş 
yaşam alanları sunuyor. Ayrıca teknenin giriş kapısı açıldığı 
zaman, salon ve havuzluk birleşerek teknedeki aktiviteler 
için geniş tek bir alana dönüşebiliyor. Fiybridge'e çıkan 
merdivenlerin genişliği dikkat çekici ve flybridge'te çift kişilik 
sürücü koltuğu ve oturma grubu yer alıyor. İki adet Volvo 
Penta 260 beygir motorla donatılan Galeon 360 Fiy'ın yakıt 
kapasitesi ise 800 litre. www.denizyachting.com 
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SWIFT TRAWLER 35 


FİYAT BELİRTİLMEDİ 


Fransız Beneteau'nun trawler serisinin 37 feet'lik üyesi Swift 
Trawler 35, uzun seyirlerde güvende hissettiren güçlü bir 
tasarıma sahip. Beneteau Power uzmanlığı ile geliştirilen 

yarı-kayıcı (semi-planing) gövdeye sahip teknede, seyir 
konforu ve kolay manevra kabiliyeti öne çıkan özelliklerden. 
11,29 metrelik Swift Trawler 35'te iç mekânlar oldukça 
şık, modem ve pratik bir kullanıma sahip. Soft top ile 
korunabilen fiybridge ise deniz görüşü olan konforlu bir 
yaşam alanı. Ana kamarasında özel duşu olan teknenin 
ikinci kamarasında ise ranzalı yataklar mevcut. 800 litre yakıt 
kapasitesine sahip Swift Trawler 35'te motor özelliği olarak 
ise 425 beygir Cummins tercih ediliyor. 
Www.tezmarin.com 


BAVARIA E34 


162.900 EURO 


Fiy ve Sedan modelleri bulunan Bavaria E serisinin yeni ve 

küçük üyesi, E40'ın küçük kardeşi 10,30 metrelik Bavaria 
E34'te bu boydaki bir teknede yüksek konfor sağlamak 

adına tüm detaylar düşünülmüş. İki adet tam donanımlı çift 
kişilik kamarası ve bu kamaraların ikisinin de kendilerine it 

banyoları olan E34'te standart olarak 60 beygir Volvo Penta 

D2 motor kullanılıyor. Fakat 110 beygir Volvo Penta D3 veya 

220 beygir D4 opsiyonları da bulunuyor. 

www.gena-yachıt.com 


FLYER 8.8 SUNDECK 


200 EURO 


Beneteau'nun Flyer serisinin muhteşem performansı ve 
sıra dışı konforu ileri teknoloji ile harmanladığı yeni teknesi 
Fiyer 8.8 Sundeck, Air Step gövde üzerine inşa edilmiş. 9 
metre boyundaki tekne, 11 kişi taşıma kapasitesine sahip. 
Güvenliği ön planda tutan tasarımı ve modem çizgileriyle 
teknede maksimum 500 beygir motor kullanılabiliyor. Flyer 
8.8 Sundeck'in yakıt kapasitesi ise 400 litre. 
www.tezmarin.com 


AKOPAR 28 


Finlandiya menşeli Axopar'ın 2014 yılında lansmanı yapıldığından 
bugüne büyük ilgiyle karşılanan ve dünya genelinde 700 adetten 
fazla satılan 9,18 metrelik modeli Axopar 28, 2018 yılı için 
yenilenen yapısıyla Türkiye'de ilk kez Boat Show Eurasia'da 
sergileniyor. Performansı, stili, kullanım kolaylığı, sürüş konforu 
ve sınıfındaki çok iyi fiyat/performans oranı ile öne çıkan model, 
DNA'sı değiştirilmeden daha sportif çizgiler ile güncellendi. Dört 
mevsim için kullanıma uygun olan Axopar 28 Cabin modeline 
alternatif olarak Axopar 28 Open ve Axopar 28 T-Top modelleri de 
bulunuyor. 350 beygir motorla donatılan tekne, 30 knot hıza kadar 
çıkabiliyor. Fuarda Axopar 28 ile birlikte, Axopar 37 sport Cabin, 37 
Sun Top ve 24 T-Top'ı da görebileceksiniz. 
Www.agua-motor.com 
*Başlangıç fiyatı 
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KILAVUZ FUAR ÖZEL 


SUN SPORT 250 


Amerikan lüks motoryat üretici Sea Ray'in 
performans için tasarlanmış 7,90 metrelik 
teknesi Sun Sport 250, şık görünümünün 
yanında pratik kullanımıyla günlük gezinti 
teknesi isteyenler için ideal. Sea Ray'in bir 
bakışta ayırt edilen kıvrımlı gövde yapısı 
yalnızca modelin görünümünü değil seyrini 
de mükemmele yaklaştırmış. Teknedeki özel 
gövde yapısı daha dengeli bir seyir için suyu 
kavrarken, gövde şekli daha iyi manevra 
kabiliyeti için su temasını maksimize edecek 
şekilde tasarlanmış. Standart olarak 250 
beygir MerCruiser 4.5L MPİ Bravo kullanılan 
tekne, maksimum 39 knot hıza çıkabiliyor. 
Yakıt kapasitesi ise 283 litre. Sun Sport 250 
ile birlikte Sea Ray 210 SPX de Deniz Yatçılık 
tarafından fuarda sergilenecek modellerden. 
www.denizyaclting.com 


ANTARES 6 0B 


33.900 EURO 


Antares serisinin en 
yeni ve en küçük modeli 
Antares 6, son 40 yıldır 

bu seriyi başarılı kılan tüm 
özellikleri içinde barındırıyor. 
Günübirlik geziler ve balıkçılık 
faaliyetleri için elverişli 
tekne, yeni nesil gövde 
yapısı sayesinde inanılmaz 
dengeli. Altı kişi kapasiteli, 
5,70 metrelik Antares 6, 
, e EN << —— : dümen mahallini saran 
BARRACUDA 6 geniş camları sayesinde gün 
ışığından yüksek oranda 
faydalanıyor. Etkileyici 


33.900 EURO 


İtalyan üretici Scanner'ın manevra kabiliyetine sahip 
Türkiye'de ilk kez Boat Show Fransız Beneteau'nun İnternational teknede maksimum 400 
Eurasia'da sergilenecek 7,07 Barracuda Tour sırasında edinilen beygir motor kullanılabiliyor. 

metrelik yeni modeli Scanner Envy deneyimlerle yeniden tasarlanan teknesi Yakıt kapasitesi 100 litre. 
710, 2,85 metre genişliğinde çok Barracuda 6, serideki diğer modeller www.tezmarin.com 
yönlü kullanıma elverişli bir bot. gibi güçlü özelliklere sahip. Serinin 6,50 
Fark yaratan tasarımındaki geniş metrelik bu en yeni üyesi son derece 
yüzme platformu, yerleşim planı hızlı, çevik ve sağlam yapıda. Hem 
ve kolay kullanım özellikleriyle 14 balıkçılık faaliyetleri hem de çeşitli sportif 
kişi kapasiteli bot, maksimum 320 faaliyetler için son derece uygun olan 
beygir motorla kullanılabiliyor. 220 tekne, kullanışlı güverte planıyla optimize 
litre yakıt kapasitesine sahip botun edilmiş. Barracuda 6'da geniş kokpit 
temiz su kapasitesi ise 70 litre. alanı ile birlikte balıkçılık istasyonu da 
wwu.scannerboats.com oldukça konforlu. Kokpitteki kayar kapılar 


sayesinde kaptan köşkündeki hareket 
kabiliyeti ise çok rahat. Motor tipi olarak 
Hors-Bord tercih edilen Yeni Barracuda 
6'da maksimum motor gücü 140 beygir 
olabiliyor, yakıt kapasitesi ise 100 litre. 
wwn.tezmarin.com 
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65 feet üstü tekneler için üretilmiş 
Williams 395 Sporjet, altı kişilik oturma 
alanı ve hızıyla bu boy bir bottan 
beklenenin üzerinde performans 
sağlıyor. 3,90 metrelik bot, 1,75'lik 
eniyle dikkat çekiyor. 90 beygir Rotax 
motorla kullanılan Williams Sporjet 395, 


maksimum 42 knot hıza kadar çıkabiliyor. 


Bot, 50 litrelik yakıt kapasitesine sahip. 
www.karina.com.tr 


Gala Boats markasının 3,60 metrelik yeni botu Atlantis 360HL Deluxe, son 
yılların gelişen teknolojisi alüminyum tabana sahip. Hafifliği ve performansı 
ile göz dolduran altı kişi kapasiteli bot, teknelerde servis botu olarak veya özel 
günlük kullanımlar için uygun. Maksimum 40 beygir motorla en yüksek 30 knot'a 
çıkabilen botun yakıt tankı kapasitesi 40 litre. 
www.hluesyachting.com 


Tender olarak kullanılan Williams 345 Sportjet, yüksek performanslı sürüş 
özellikleriyle su sporları için de ideal yapıda. İster su kayağı için kullanın, ister 
yeni koylar keşfetmek için Sportjet 345 kolay kullanımıyla her daim sizi memnun 
edecek çok yönlü bir bot. 3,45 metrelik beş kişilik oturma alanına sahip bot, 90 
beygir Rotax motorla kullanılıyor. Yakıt kapasitesi 50 litre. 
uww.karina.com.tr 


Pirelli Ribs'in geçen sene çıkarttığı 1430 modeline ek olarak yeni 
Tender Line Scooter serisi modelleri ile 7280, T310, T340 ve T390 ilk 
kez Boat Show Eurasia'da olacak. Alternatif tüp ve döşeme renkleri ile 
e çıkacak olan lüks tender serisi botların uzunluğu ve genişliği 

RE seçilen modele göre değişiyor. 
İSE www.tezmarin.Com 


Not: Tekneler boy sırasına göre sıralanmıştır. 
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EKİPMAN 


YENİ TEKNOLOJİLER VE MARİN ÜRÜNLER DE FUARDA 


Kalite ve performans bir arada 


UK Sailmakers'ın X-Drive yelkenleri düşük esneme ve yüksek 
dayanıklılık özelliklerine sahip lifli üretim tekniği (Load 
i Path) ile yelkenin üç boyutlu tasarım formunu koruyup 
X Na güçlendiriyor. UK Sailmakers'ın maksimum sağlamlık ve 
2 form koruma kabiliyetlerini artırmak için geliştirdiği lif 
döşeme teknolojisi, yelken gövde kumaşı üzerine 
bir köşeden bir köşeye uzanan yüzlerce lifi 
birbirine çok yakın yerleştirmeyi mümkün kılıyor, 
bu da X-Drive yelkenlere dünya çapında 
beğeni kazandırıyor. Etkileyici görünümü 
ve ileri teknolojili formu ile dikkat çeken 
Ni yelkenler, Boat Show Eurasia'da fuara özel 
— .N yüzde 15 indirimle satışa sunulacak. 


Pratik ve ekonomik 


FLIR M232 ayarlanabilir eğimli (pan-tilt) 
marin termal kamera, sahip olduğu Boson 
termal çekirdek ile M232 gece görüşünü 
320x240 piksel termal çözünürlüğe 
çıkarıyor ve 4X dijital zoom özelliğine 
sahip. IP video teknolojisini kullanarak 
kablo kalabalığını yok eden ve kurulumu 
kolaylaştıran pratik kamera, boyutu ve 
uygun fiyatıyla da ideal bir seçenek. Flir 
M232 kameranın fiyatı 4.964 Euro artı 
KDV'den Gi 


Akıcı bir navigasyon deneyimi 
RealVision 3D, 1kW Chirp Sonar ve Raymarine HybridTouch kontrol 
ile birlikte sunulan Axiom Pro, MFD ekranlara yeni bir standart 
getiriyor. Axiom Pro, dört çekirdekli hızlı işlemcisi, süper parlak IPS 
ekranı ve akıllı LightHouse işletim sistemi sayesinde akıcı ve sezgisel 


Çevre dostu deniz boyası 


Her yıl dünyada milyonlarca tekne sahibi kış bir navigasyon deneyimi sunuyor. Hem balıkçılık, hem de açık deniz 
geldiğinde teknesini karaya çekerek bakım için seyirlerinde olağanüstü bir performans sergileyen Axiom Pro 9”, 
boyatıyor. Coppercoat boyalar ise bu işlemlerde 12” ve 16” ekran seçenekleriyle 819,50 Euro artı KDV'den başlayan 


kullanılan dayanıklı ve uzun süreli kirlenme karşıtı fiyatlarla satışa sunuluyor. 
kaplama özelliğiyle öne çıkıyor. Tek bir uygulama np om.ir 
ile en az 10 yıl koruma sağlayan boya, bu 
sayede tekne sahiplerini her yıl boya yaptırmak 

zahmetinden kurtarıyor. Uygulandıktan uzun yıllar 
sonra bile yüksek performans gösteren bu ürün, 

Boat Show Eurasia Fuar süresince özel bir indirimle 

satışa sunulacak. 
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Sualtında kayıtta kalın 


Tasarımındaki kuyruk yüzgeçleri ile manevra kabiliyeti 
son derece yüksek olan ve sportif bir görünüme sahip 
deniz aracı SEABOB F5 SR, isteğe bağlı olarak, SEABOB 
entegre kamera teknolojisi ile donatılabiliyor. Araç, bu haliyle 
sualtında ve seyir halindeyken bile full-HD kamera kaydı 
yapabiliyor. Her şeyi bir düğmeyle filme alıp, SEABOB- 
Camsystem sayesinde de deneyimlerinizi başkalarıyla 
paylaşabileceğiniz araç, farklı renk yelpazelerinden özel renk 
seçme fırsatıyla 15.768 TL artı KDV olarak satışa sunuluyor. 
WWww.avartluxurytoys.com 


Avrupa'dan ödüllü bisiklet 


Bu yıl Boat Show Eurasia'da lansmanı yapılacak ürünlerden 
bir diğeri de Torrot Citysurfer. Avrupa'da pek çok ödüle 
layık görülen 20 inç tekerlekli elektrikli bisiklet, katlanabilir 
özelliği ile dikkat çekiyor. Bisiklette, kadro içine gizlenmiş 
batarya ünitesi verimliliği artırırken, bataryası dış ortamlardan 
etkilenmediği için yat endüstrisi tarafından sıkça tercih 
edilen bir ürün oluyor. 1.399 Euro normal satış fiyatı bulunan 
Citysurfer'ın fuar özel fiyatı ise 1.250 Euro. 
www.turat.com.tr 


Sörf tahtasından daha fazlası 
Şimdiye kadar var olan, en güçlü ve pratik e-JETBOARD Curf, 
hafif karbon fiber kompozit yapısı ve güçlü elektirikli jet motoru ile 
yüksek hızlara ulaşmayı sağlıyor. Sığ sularda geliştirdiği yüksek 
manevra kabiliyetiyle su sporu bağımlılarını kendine hayran bırakan 
Jetsurfboard, O - 50 km/h hıza sadece 4.2 sn'de ulaşabiliyor. 16 
KW güç kullanarak 90 kg ile 61 km/h hıza erişebiliyor. Henüz benzeri 
olmayan "Tak ve Çalıştır" değiştirilebilir pilleri sayeşinde suda bile pilleri 
değiştirilebilen Curf 13,500 Euro artı KDV olarak satışa sunuluyor. 

www.avartluxurytoys.com 


Yeni nesil su yapıcı 


İspanya menşeli Eco Sistems firmasının yeni nesil enerji 
tasarruflu Splash 25 kompakt su yapıcısı, 12 veya 24 volt de 
(doğru akım) ile çalışıyor. Kompakt yapıdaki makine, küçük 
ebatları ve düşük enerji tüketiminin yanı sıra ürettiği tatlı su 
miktarı ile de denizciler için mükemmel çözümler sunuyor. 
İlk çalıştırmadan itibaren maksimum kalitede üretim yapan 
makina, saatte 25-30 litre tatlı su üretiyor. Montajı dahil, 
çalıştırılması ve bakımı son derece kolay olan Splash 25'in 
fiyatı ise 3.990 Euro artı KDV olarak belirtiliyor. 
Wwww.pasifik-marin.com 
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D-MARİN TUZLA'DA ve deniz hayatını çocuk yaşta 
sevdirmeyi misyon edinen ve bu 
Boat Show Eurasia'da Hall 2- doğrultuda “çocuk dostu marina” 
B60 standında yer alan D-Marin, konseptini Türkiye'de sunan ilk 
bir hafta boyunca ziyaretçilerini marina zinciri olan D-Marin'in 
marinalarıyla tanıştıracak. Fuara çocuklar için etkinlikleri arasında 
katılanlar D-Marin'in en son ise yüz boyama aktivitesi, balon 
kampanyalarıyla ilgili bilgi sahibi partisi, kukla yapım atölyesi gibi 
olurken canlı müzik performansları etkinlikler yer alıyor. 
da dinleyebilecekler. Denizi www.d-marin.com 


DENİZ TAŞITLARINA ÖZEL 
RENKLER VE DESENLER 


Deniz taşıtlarının açık alanlarında, otel ve 
beach club'larda bahçe mobilyaları ve plaj 
malzemelerinde güvenle kullanabileceğiniz 
farklı özelliklerde yüzlerce desen ve renk 
alternatifi öneren Onur Halı, Boat Show 
Eurasia'da tekne tutkunlarıyla buluşuyor. Su 
ve kir iticilik özelliği ile kullanıcısını düşünüp 
yıllarca yeni kalan, açık alanlarda ve yoğun 


Boat Show Eurasia ve Boot Düsseldorf'ta sergilenen teknelerin deniz güneş ışığına maruz kalan bölümlerde dahi 
aşırı taşıması Mega Yacht Transport firması tarafından gerçekleştirildi. kullanılabilen geniş ürün çeşitliliği söz konusu. 
Fuarlara tam zamanında ve sorunsuz olarak gerçekleşen taşıma süreci; Fuarda bir hafta boyunca ziyaretçilerini 

Hollanda, Almanya ve Türkiye ofislerinin koordineli ve titiz çalışmaları ağırlayacak firmanın ürün skalasında hava 

sonucu tamamlandı. Mega Yacht Transport, global pazarda lojistik bilgisi taşıtları, raylı sistem taşıtları ve karayolu 
ve ekipman ağı ile deniz taşıtlarının taşınmasında hizmet veren tek yerli taşıtları için özel sertifikalara sahip suni deri 
firma olarak tanınıyor. seçenekleri de mevcut. 
Wwww.megayachttransport.com www.onurhaliltd.com 


SETUR'DAN 2018 
KAMPANYALARI 


Setur Marinaları, 2018 yılı için 
sunacağı birbirinden özel fırsatlarla 
Boat Show Eurasia'da. Faaliyetlerini 
farklı bölgelerde bulunan 11 marina 

işletmeciliği ile sürdüren Setur 

Marinaları, yeni kampanyalarında 
yıllık sözleşmeli tekne sahiplerine 
avantajlar sunuyor. Kampanyalara 
göre; yıllık sözleşme yapanlar diğer 
Setur Marinaları'nda 30'ar gün 
ücretsiz, sonraki 60 güne kadarki 
konaklamalarda yüzde 50 indirimle 
birlikte sözleşme kapsamında 
ücretsiz ilave süre ve yol yardımı 
gibi önemli imkânlardan da 
yararlanabiliyorlar. 
Www.setur.com.tr 
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VIAİPORT 


MARINA 


Kendi evinde, 
Boat Show Tuzla fuarında, 
size Özel fırsatlarla... 


Viaport Marina Ev Sahipliğinde 
17 - 25 Şubat 2018 Tarihleri arasında 


BOAT SHOW TUZLA Fuarı Fuaye alanında 2 


size ve teknenize özel 
ayrıcalıklar için bekliyoruz.. 


Www.viaportmarina.com 


DETAYLI BİLGİ 
0 216 5601842 
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Sektörün Devleri 


Boat Show Eurasia Fuarı'nda Yerini Aldı... 
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